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Bezinning
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Met paarden en laarzen en opgeheven arm
met bruut geweld en groot geschreeuw
lege woorden loze kreten
zo zijn de machtigen der aarde
Zij dienen niet maar heersen
beschermen niet maar razen
bedreigen de wereld met hun daden.

Wij hunkeren naar de koning die zachtmoedig
de aarde terecht brengt, zorgt voor
wat klein is en kwetsbaar en niet
vergeet dat hij zelf geroepen is om
heel te maken, recht te doen.
Spiegel van de Gezalfde.

Psalm 2
Vorsten vormen één front,
machtigen spannen samen

psalm 2 vers 2: vertaling Gerard Swüste, Altijd hetzelfde lied
tekst: Evelyn Noltus
foto: Hans Neecke - Mussolini, EUR Rome
Deze psalm is een fragment uit de bundel “Psalmen Nu” die medio 2025 verschijnt.



Pastoraat

Inloopochtend dinsdag 4 maart
De eerste dinsdag van de maand maart hopen we weer de Johanneskerk open
te zetten voor de Inloopochtend. Een speciale, deze maand. Want twee van onze
trouwe bezoekers, Bart en Corrie van Vulpen, zijn (door de omstandigheden
plotseling) verhuisd naar Ede.
Zij hopen deze ochtend nog naar Leersum te komen om afscheid van ons te
nemen. Wij zouden het leuk vinden om hen nog één keer in het zonnetje te
zetten. Zou u een mooie kaart voor hen willen maken met iets persoonlijks erop?
Een gezamenlijke herinnering, een mooie wens, een gedicht, wat u maar wilt.
Dan kunnen zij in hun nieuwe huis in Ede daar nog eens rustig in lezen en wordt
het abrupte afscheid iets verzacht omdat ze ‘ons’ bij zich hebben, zolang ze dat
willen.
Onnodig te zeggen, dat ook niet-vaste bezoekers van harte welkom zijn op dit
afscheid.
Vervoer nodig? Corry Ruiten wil het verzorgen. Tel: 06 551 981 49
Namens de voorbereidingsgroep: Joke Stahlie – Verheij.
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Diaconie

Collecten

1e collecte
zondag 23 februari: Stichting de Regenboog
Stichting De Regenboog biedt aan kwetsbare mensen in Amsterdam opvang en
structuur, gaat eenzaamheid tegen en versterkt het sociale netwerk.
Ondersteuning van mensen in sociale armoede wordt gedaan met vrijwillige
maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel
meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens.
Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt profiteren van een
sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest je baan, je gaat scheiden
en moet je huis uit), dan kun je terugvallen op familie en vrienden. Je netwerk
kan dan als vangnet fungeren in problematische tijden. Mensen zonder zo’n
vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden
naar armoede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische klachten of
verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben ook recht op hulp.
De Regenboog wil er zijn voor die mensen. Voor mensen in (sociale) armoede.
De Regenboog wil mensen verbinden, wil mensen motiveren en mobiliseren om
zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot omdat iedereen recht heeft op
een menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, drie gezonde maaltijden per
dag, schone kleding en het gevoel dat je er niet alleen voor staat.
Help mee, De Regenboog bestaat dankzij mensen die elkaar steunen.

zondag 2 maart: Kerk in Actie: Egypte Voorjaarszending
Huiselijk geweld bestrijden met tijdelijk onderdak
Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot
probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar
toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en
vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint
kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken.
Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de
jonge generatie tegen gewewld en misbruik.
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Diaconie

2e Collecte 2025
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven.
Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen
erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van
inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van mei tot augustus als er
op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken, komt de olie vrij waar ze
sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor
lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend.
Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is
door het hoge aanbod.
Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt,
zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet
waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen
verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De vrouwen gaan samenwerken in
coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het
steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciële
bedrijven. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze verdienen
genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen

6 maart diaconale stamppotmaaltijd.
Wil je mee eten? Leuk. Welkom vanaf 17.00 in de Johanneskerk.
Wel willen wij je/u vragen om je aan te melden met naam en wel of niet
vegetarisch. Stuur een berichtje naar: gijsr50@gmail.com

Wij zorgen voor een goede maaltijd met daarbij gelegenheid om met elkaar te
spreken waarbij wij u ook willen informeren over het diaconale halfjaar project
GHANA.
Namens de diaconie Gijs de Raad
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Ontmoeten en Verdiepen

Zondag 23 februari Liedmiddag: Liederen voor de vrede

Tijdens deze liedmiddag willen we – samen met de cantorij van de Johanneskerk
en leden van het koor van de geloofsgemeenschap St. Andries – al zingend het
thema Hoop(-vol) klank en kleur geven met liederen voor de vrede. Onder de
enthousiaste leiding van cantor Jandirk Pronk oefenen en zingen we bekende en
nieuwe liederen uit het Liedboek en uit andere bundels. Organist is Ton Blom. De
middag wordt afgesloten met een korte vesper waarin de ingestudeerde
liederen met teksten en gebeden bij elkaar komen.
Zingt u/jij graag – zing dan mee! Alleen de vesper bijwonen kan natuurlijk ook.

Datum: zondag 23 februari
Tijd: 15.00 – 16.15 u (oefenen en ‘inzingen’)

16.15 – 16.30 u (thee/koffiepauze)
16.30 – 17.00 u (vesper)

Locatie: Johanneskerk

Woensdag 26 februari 2025 Dead poets society (film)

Wanneer de charismatische Engelse professor John Keating les gaat geven op
een strenge academie, blazen zijn onconventionele leermethoden nieuw leven in
een lesprogramma dat bol staat van de tradities.
Maar Keating ontdekt al snel dat hij de toorn heeft
opgewekt van een meerdere die daar juist niet van
gediend is wanneer de school door een
onverwachte tragedie getroffen wordt. Een film
met Robin Williams in een geweldige hoofdrol.

Datum: woensdag 26 februari
Tijd: 20.00 uur-inloop 19.30 uur
Locatie: Ontmoetingskapel

Kapelweg 45 Maarn
Entree: € 7 inclusief drankje na afloop
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Ontmoeten en Verdiepen

Maandag 3 maart De toekomst van de kerk – tussen rouw en hoop
Tijdens deze lezing spreekt Aarnoud van der Deijl over de toekomst van de kerk.
Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud van der Deijl de kerk in
Nederland meer dan halveren. Dat deed iets met hem. Het
bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten
heeft hij allemaal doorlopen. In zijn boek “De toekomst
van de kerk - een essay vol rouw en hoop” analyseert Van
der Deijl ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden’.
Daarnaast gaat hij te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische
vrienden’, cultuurfilosofen, sociologen, theologen, mensen
die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de
christelijke cultuur van groot belang achten.
Aarnoud van der Deijl (1964) is predikant in Abcoude en
hoofdredacteur en mede -auteur van de boeken Doornse
Catechismus en Doornse Levenskunst

Datum maandag 3 maart
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
Aanmelding: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
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Ontmoeten en Verdiepen

Donderdag 6 maart De toekomst van de kerk – tussen rouw en
hoop (nabespreking)

Dr. Aarnoud van der Deijl -al een leven lang
predikant- concludeert in zijn boek ‘De toekomst
van de kerk - essay van rouw en hoop’: De kerk valt
niet te redden, maar het goede nieuws is dat
niemand daar schuld aan heeft. Belangrijk is wel de
vraag: Maar redden wij -en de samenleving - het
zonder kerk? En kunnen we wel zonder de
(oer-)verhalen, de beelden en rituelen, de
gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien,
de ethische reflectie?

Op donderdagmiddag 6 maart -dus NA de lezing van Van der Deijl zelf in Doorn-
komen we in de Johanneskerk terug op de voorstellen die Van der Deijl doet in
het tweede deel van zijn boek. Welke voorstellen spreken ons persoonlijk aan?
Zijn ze hoopgevend, ook voor onze kerkelijke situatie hier in Leersum? En vooral
ook: Waarom hoor (en blijf) ik (jij) bij de kerk? Wie of wat zorgt daar dan nu voor?

Datum: donderdag 6 maart
Tijd: 15.00-16.30 uur
Locatie: Johanneskerk
Begeleiding: Epko Smit
Aanmelding: esmitgjkramer@ziggo.nl
Autodienst: Teun Monster 0343-453224

Namens de commissie O&V,
Teun Monster
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Kunst in de Johanneskerk

Workshop “Tussen Hemel en Aarde”

Woensdagmiddag 12 maart van 13.30 – 15.30 uur geeft Li Hulst, de kunstenares
van de expositie TUSSEN HEMEL EN AARDE, een workshop.

Een workshop waarin zij laat zien hoe je creatief kunt zijn met weggooi materiaal
zoals bv. kleurrijke fruit-/groentenetjes.

De kosten zijn €15,00.

Geïnteresseerd?
Schrijf je in op de lijst die in de kerk ligt of bel/mail;
06 28 31 29 81
hvschaik48@gmail.com.
Hanny van Schaik
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Johannes in het Dorp

Passieconcert 15 april
Op dinsdagavond 15 april van 19.30 tot 20.15 uur wordt in de Johanneskerk het
schitterende ‘Stabat Mater’ van Pergolesi uitgevoerd. In de sobere bezetting van
twee zangers en organist brengen Claudia Kuhnt, Inge van Keulen en Henk
Veldman deze ontroerende muziek voor het voetlicht.

Een anonieme dichter in de 13e eeuw, ergens in Frankrijk of Italië, schreef over
Maria die onder het kruis staat, verscheurd door verdriet. En die tekst inspireerde
talloze componisten. De mooiste compositie gaat u horen: die van Giovanni
Baptiste Pergolesi. Hij was nog maar 26 jaar oud toen hij in 1736 deze muziek
schreef, toch wist hij de rouw en de pijn, maar ook het geloofsvertrouwen en de
troost in noten te vangen. Tijdloos aangrijpend.

We willen graag dat dit concert voor iedereen toegankelijk is. Daarom verkopen
we geen kaartjes, maar vragen iedereen een bijdrage naar eigen goeddunken en
eigen budgetmogelijkheden te doen in de collecte bij de uitgang.
Diederiek van Loo
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Johannes in het Dorp

NLdoet - werken in de natuurtuin Johanneshof
Zaterdag 15 maart willen we met hulp van ’NLdoet’ werkzaamheden in onze tuin
‘de Johanneshof’ uitvoeren. We zoeken vrijwilligers die op deze zaterdag mee
willen helpen met het bemesten van de tuin, met het bouwen van
compostbakken en het schoon maken van de paden.
De uitnodiging om een handje te komen helpen in onze tuin is bedoeld voor
mensen in het dorp en ook voor mensen van de Johanneskerkgemeente.
Mensen die in actie willen komen kunnen zich aanmelden via de website van
NLdoet, of rechtstreeks bij Johan Doornenbal (johanw.doornenbal@gmail.com)
Van harte welkom op zaterdag 15 maart vanaf 9.30 uur; vele handen maken het
werk het licht.
Johan Doornenbal

11



Vespers voor de Veertigdagentijd

Vespers voor de Veertigdagentijd
Alle dinsdagen in de tijd naar Pasen toe komen we samen voor een kort moment
van gebed in de Johanneskerk. We gaan de weg naar Pasen samen met onze
broeders en zusters van de geloofsgemeenschap Sint Andries. Hans Breunese is
de voorganger in de eerste van deze serie vespers, op dinsdag 11 maart. In
plaats van de laatste vesper, in de stille week, is er op dezelfde tijd een kort
passieconcert. Op 15 april kunt u dan luisteren naar het Stabat Mater van
Pergolesi.

Leersum internationaal
Gelet Wassie Berhanu is een van de vier Afrikaanse theologiestudenten die dit
jaar in Utrecht studeren en in Leersum, in de pastorie van de Johanneskerk
wonen. Komende zondag, 23 februari, zal Gelet in de dienst een lied zingen uit
de Ethiopische kerk, waar hij toe behoort. Het Bijbelgedeelte van die ochtend
vertelt van de koningin van Sjeba die koning Salomo bezoekt (1 Koningen 10). En
ook zij was Ethiopisch. Zo zijn we plotseling wereldwijd verbonden, en
overbruggen we drieduizend jaar!
Op dinsdagavond 25 maart is er een ontmoeting met alle vier de studenten,
aansluitend aan de vesper voor de Veertigdagentijd. Velen hebben al eens een
praatje aangeknoopt na de dienst, maar nu hebben we Michel, Christiana,
Matthew en Gelet uitgenodigd om ons te vertellen over kerkzijn in hun thuisland.
Wat een prachtige kans om verschillen en overeenkomsten te ontdekken in
geloof en kerkorganisatie tussen Europa en Afrika - en te ervaren dat we samen
kerk zijn, over alle grenzen.

Diederiek van Loo
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Commissie Eredienst

Bestellen Huis-Paaskaarsen 2025

Elk jaar bent u van de cie. Eredienst gewend dat er op een aantal zondagen een
bestellijst achter in de kerk ligt om een Huis-Paaskaars te bestellen. Ook dit jaar
zijn er weer vele soorten Huis-Paaskaarsen A t/m F, elk met verschillende
afbeeldingen en in verschillende lengtes. En: er zijn zelfs speciale kaarsen
gemaakt i.v.m. het Jubeljaar 2025. De prijzen van de verschillende soorten en
afmetingen (h 25-30-40 of 60 cm) vindt u op het inteken-formulier met
afbeeldingen dat de komende twee zondagen, 23 febr. en 2 mrt. in de
ontmoetingsruimte van de Joh.kerk ligt. Hieronder ziet u de kaarsen met de
diverse afbeeldingen.
Maak uw keuze -bijvoorbeeld 40B of 30C- en vul uw naam en adres in op de
invullijst. U mag uw keus ook aan mij mailen. (esmitgjkramer@ziggo.nl) Graag
vóór maandag 3 maart De kaars van uw keuze wordt dan ruim voor Pasen bij u
thuis bezorgd.
Hartelijke groet,
Epko Smit
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Commissie Eredienst
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College van Kerkrentmeesters

Mooi resultaat Actie Kerkbalans 2025
De Actie Kerkbalans 2025 heeft een mooi resultaat opgeleverd. Het voorlopige
eindresultaat van de toegezegde bedragen voor de kerk is totaal € 62.100,-. Dit
is ca € 2000,- meer dan in 2024.
We danken u allen heel hartelijk voor uw financiële bijdragen. Het toont uw
betrokkenheid bij en uw verantwoordelijkheid voor de Johanneskerk. Samen
kerk-zijn voor en met elkaar.
Met uw financiële steun gaan we het komende kerkelijk jaar met vertrouwen
tegemoet en kunnen we volop onze dagelijkse activiteiten, vieringen, pastoraat
etc tot uitvoering brengen. Nogmaals dank!

Ook danken we alle (16) vrijwilligers die geholpen hebben bij het rondbrengen
en ophalen van de enveloppen en in het bijzonder de harde werkers achter de
schermen, Meindert Kooistra en Derk Bretveld.
Met de hulp van al deze vrijwilligers is de ‘actie kerkbalans 2025’ succesvol
verlopen.
Johan Doornenbal
Voorzitter college van kerkrentmeesters
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Kerkenraad

Predikant Michaelkerk
We hebben vanuit de Michaëlkerk het mooie bericht gekregen dat ds. Hendrik
Mosterd het beroep dat de Michaëlkerk op hem heeft uitgebracht, heeft
aanvaard. Wij hebben de kerkenraad van de Michaelkerk gefeliciteerd en
wensen de Michaëlkerk gemeente en ds. Mosterd Gods zegen toe op dit nieuwe
pad.
Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Overige berichten

Inspiratie voor groen en vrolijk leven
U bent lid van een Groene Kerk en u wilt graag geïnspireerd worden om groen
en vrolijk te leven?
Kijk dan op https://kloosterindecloud.nl/
Klooster in de Cloud organiseert via Zoom 5 bijeenkomsten over Thuisretraite
800 jaar zonnelied van Franciscus op woensdagavond: 5, 12, 19 en 26 maart, en
1 april 2025 van 19.45 - 21.15 uur.
Aanmelding via : https://kloosterindecloud.nl/inschrijven/
Kosten: richtbedrag € 25,-
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Bij de diensten

Van psalmbord naar scherm
Ooit, nog niet zo lang geleden, was er het psalmbord waarop de liederen
aangegeven werden die in de dienst gezongen zouden worden. De juiste lied-
en versnummers erin schuiven was een vaste zaterdagse klus. Toen kwam er een
scherm. En zo’n scherm heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden voor
vormgeving. Zo wordt u tegenwoordig altijd welkom geheten in de dienst met
een mooie afbeelding bij het thema. Om aan te geven welke liederen we zullen
zingen zijn wat cijfers op een rijtje op zich genoeg. Maar in gesprek met het
schermteam ontstond het plan er toch nog iets meer uit de moderne
mogelijkheden te halen en ‘nuttig’ te combineren met ‘mooi’. Zo kan de
achtergrond van het scherm meekleuren met het kerkelijk jaar, passend bij de
kleden in de kerk. Het was even zoeken hoe het dan moest met de witte kleur op
feestdagen.

We besloten uit te wijken naar goud, de kleur die ook in liturgische
feestgewaden een prominente rol speelt als kleur van het hemelse. En ons
prachtige ‘engelenraam’ kan terugkomen op het scherm, zodat het
onmiskenbaar de Johanneskerk is.
Wij zijn enthousiast, maar, zoals de Engelsen zo mooi zeggen: ‘the proof of the
pudding is in the eating’. Oftewel: pas in de praktijk zal blijken of dit nieuwe
uiterlijk bevalt. We zijn benieuwd wat u er van vindt!
Mede namens Sjaak Rodenburg en het schermteam,
Diederiek van Loo

Voorbeeld van het scherm
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

23/02: ds. Diederiek van Loo
02/03: ds. Heleen Zorgdrager
09/03: ds. Diederiek van Loo
16/03: Joke Stahlie
23/03: ds. Diederiek van Loo
30/03: ds. Evelyn Noltus
06/04: ds. Diederiek van Loo
13/04: ds. Coby de Haan

Autodienst

23/02: Jaap der Nederlanden 06 19782205
02/03: Nic. van Scherpenzeel 0343 456378 of 06 44956443

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen
Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 20 februari12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
januari t/m maart 2025: Hans Neecke
april t/m juni 2025: Teus Stahlie
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